
Zondag 19 mei 

 

Pinksteren 

 

 
 

Voorganger : ds. Jitse Scheffer 

Ouderling : dhr. Dirk van Harten 

diaken  : mevr. Bea Flach  

Organist : dhr. Chris Stellaard 

 

Orgelspel 

 

Laten we stil worden  - dia 

 

 

Inleidend orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Pinkstergroet vanuit Windkracht     - de Pinkstervlam wordt ontstoken 

 

Lied: Samen in de naam van Jezus 

 

1. 

Samen in de naam van Jezus 

Heffen wij een loflied aan 

Want de Geest spreekt alle talen 

En doet ons elkaar verstaan 

Samen bidden, samen zoeken 

Naar het plan van onze Heer 

Samen zingen en getuigen 

Samen leven tot Zijn eer 



2. 

Heel de wereld moet het weten 

Dat God niet veranderd is 

En zijn liefde als een lichtstraal 

Doordringt in de duisternis 

'T werk van God is niet te keren 

Omdat Hij er over waakt 

En de Geest doorbreekt de grenzen 

Die door mensen zijn gemaakt 

 

We worden stil 

 

Bemoediging en begroeting 

V: Onze hulp is de Naam van de Heer 

G: die hemel en aarde gemaakt heeft 

V: die trouw is voor altijd 

G: die vasthoudt het werk van zijn hand. 

V: O God keer U om naar ons toe 

G: en blijf ons niet verborgen. 

V: O Heer hoor ons gebed 

G: en laat ons geroep tot U komen. 

V: Wek ons tot leven 

     beadem ons bestaan met uw Geest. 

G: Open ons voor uw toekomst 

     en doe lichten uw aangezicht, amen 

 

Psalm van de zondag: God zij geprezen met ontzag    - Psalm 68 : 7, 12 

 

7. 

God zij geprezen met ontzag. 

Hij draagt ons leven dag aan dag, 

zijn naam is onze vrede. 

Hij is het die ons heeft gered, 

die ons in ruimte heeft gezet 

en leidt met vaste schreden. 

Hij die het licht roept in de nacht, 

Hij heeft ons heil teweeggebracht, 

dat wordt ons niet ontnomen. 

Hij droeg ons door de diepte heen, 

de Here Here doet alleen 

ons aan de dood ontkomen. 

 



12. 

Gij mogendheden, zingt een lied, 

zingt Hem die koninklijk gebiedt, 

hier en in alle landen. 

Hij heft zijn stem, een stem van macht- 

uw sterkte zij Hem toegebracht, 

strekt tot Hem uit uw handen. 

Zijn heerlijkheid en hoog bevel 

staan wakend over Israël, 

geen wankeling gedogend. 

Doorluchtig is uw majesteit, 

geef aan uw volk standvastigheid, 

o Here God hoogmogend. 

 

Kyrie 

 

Roepen wij de Heer aan om ontferming voor de nood van de wereld 

Laat ons bidden … 

 

….. 

………..    

Hoor ons, als wij zingend tot u bidden: mel. lied 90 a 

 

Als Gij het licht in ons ontsteekt 

als Gij u kennen laat, 

dan klinkt voor al uw kinderen 

hoe diep uw liefde gaat. 

 

Gloria:  Dank, dank nu allen God    - Lied 704 : 1, 3 

 

1. 

Dankt, dankt nu allen God 

met hart en mond en handen, 

die grote dingen doet 

hier en in alle landen, 

die ons van kindsbeen aan, 

ja, van de moederschoot, 

zijn vaderlijke hand 

en trouwe liefde bood. 

 

3. 

Lof, eer en prijs zij God 

die troont in 't licht daarboven. 



Hem, Vader, Zoon en Geest 

moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, 

|gaf het verleden blijk, 

het heden zingt zijn eer, 

de toekomst is zijn rijk. 

 

Kindernevendienst 

 

Dienst van het Woord 

 

Groet 

V: de Eeuwige God zij met jullie allen 

A: de Eeuwige zal je bewaren 

 

Zondagsgebed 

 

 

Schriftlezing: Genesis 1 : 1 - 5 

 

Lied: Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods   - Lied 680 : 1, 2, 3 

 

 

1. 

Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods, 

daal neder waar Gij wordt verwacht. 

Verschijn, Lichtengel, in de nacht 

van onze geest, verward en trots. 

2    

Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 

is alle denken, alle doen 

zo leeg en woest, zo dood, als toen 

Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 

3    

Er is geen licht dan waar Gij zijt, 

uw vleugels breidt, uw vleugels strekt, 

geen leven, dan waar Gij het wekt 

in een gemis dat naar U schreit. 

 

 

Schriftlezing: Handelingen 2 : 1 - 13 

 



Lied: Wij leven van de wind   - Lied 687 : 1, 2 

 

1. 

Wij leven van de wind 

die aanrukt uit den hoge 

en heel het huis vervult 

waar knieen zijn gebogen, 

die doordringt in het hart, 

in de verborgen hof, 

en uitbreekt in een lied 

en opstijgt God ten lof. 

2. 

Wij delen in het vuur 

dat neerstrijkt op de hoofden, 

de vonk die overspringt 

op allen die geloven. 

Vuurvogel van de vloed, 

duif boven de Jordaan, 

versterk in ons de gloed, 

wakker het feestvuur aan. 

 

Meditatie 

 

Orgelspel 

 

Lied: Een frisse wind die waaien gaat   - mel. lied 969 

 

1. 

Een frisse wind die waaien gaat  

en alles wordt geraakt.  

Zo werkt de Geest van onze God,  

die ons geestdriftig maakt 

 

2. 

En heel de schepping wordt vernieuwd, 

als op de eerste dag,  

toen God iets moois begonnen is,  

ons mensen heeft bedacht.  

 

3.  

Zo blaast de adem van de Geest 

de mens nieuw leven in 

en wie verdord of droog of dood 

was, krijgt opnieuw weer zin. 



 

Dienst van de gebeden 

 

Inzameling van gaven 

 

Slotlied: Geest van hierboven    - Lied 675 

1. 

Geest van hierboven, 

leer ons geloven, 

hopen, liefhebben door uw kracht! 

Hemelse vrede, 

deel U nu mede 

aan een wereld die U verwacht! 

Wij mogen zingen 

van grote dingen, 

als wij ontvangen 

al ons verlangen, 

met Christus opgestaan. Halleluja! 

Eeuwigheidsleven 

zal Hij ons geven, 

als wij herboren 

Hem toebehoren, 

die ons is voorgegaan. Halleluja! 

2. 

Wat kan ons schaden, 

wat van U scheiden, 

liefde die ons hebt liefgehad? 

Niets is ten kwade, 

wat wij ook lijden, 

Gij houdt ons bij de hand gevat. 

Gij hebt de zege 

voor ons verkregen, 

Gij zult op aarde 

de macht aanvaarden 

en onze koning zijn. Halleluja! 

Gij, onze Here, 

doet triomferen 

die naar U heten 

en in U weten, 

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

 

 



Wegzending  en zegen 

 

beantwoord met : lied 425 

 

Vervuld van  uw zegen gaan wij onze wegen 

van hier , uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 

in Christus verbonden, tezamen gezonden 

op weg in een wereld die wacht op uw woord. 

Om daar in genade uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep in het donkerste dal, 

door liefde gedreven, om wie met ons leven 

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 

 


